Landelijk Brabant
Langenboom
De Lummel

5 tot 12 juli 2019

Deelnemers; Rob, Ramona, Rob, Toon, Frank en Wil

Samen met; Wilma, Frieda, Jack, Mathieu, Jannie



Vrijdag 5 juli
De eerste vakantiedag, een dag van reizen. Uit heel Nederland en Belgié
op naar Langenboom.

Vrijdag een zonnige dag en we gaan naar Brabant. Op kantoor van
Tendens wacht Ramona al. De bus wordt geladen en dan verder naar
Veenendaal. Daar zijn Rob, Rob en Frank. In Langenboom komen Toon
en Wil en dan zijn we compleet op de boerderij. De vakantie kan
beginnen. De Lummel is een grote boerderij met een ruime zitkamer en
grote keuken.

Wilma en Frieda gaan macaroni met salade maken. En iedereen vindt
het lekker. Dan nog een toetje vla en yoghurt.

De dames wassen af, en Jannie gaat een rondje lopen met Toon en
Rob.




Zaterdag 6 juli
De eerste nacht, “ja hoor, goed geslapen”, “eh nee, slecht geslapen”.

Ontbijt en de zon schijnt. Boodschappen doen in het dorp.

Het uitstapje voor vandaag, met het busje naar “Moeke Mooren” in
Appeltern. Via dorpjes aan de Waal zijn we precies op tijd voor de
Rondvaart op de Maas. Om 14.00 uur gaan we aan boord. Met een
drankje erbij varen met mooi uitzicht tot 16.00 uur.

Niemand is zeeziek geworden en allen genoten van de boottocht.

Daarna een drankje op het terras van Moeke Mooren. En wij eten ook in
het restaurant aan het water. We hebben heerlijk gegeten, kipsaté met
friet en salade. Maar Toon koos voor kaaskroketten en Frank voor een
kindermenu met verrassing.

En toen begon het te regenen. Even wachten en met het busje weer
naar de boerderij. Wilma rijdt in de buurt waar ze veel herkent.




Rob, Jannie, Toon

->Frank en Wil
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Wilma, Wil, Frank, Rob, Frieda, Toon

Op de voorste rij, Ramona, Rob en Jannie




Eten bij Moeke Mooren in Appeltern, na de bootreis op de Maas




Zondag 7 juli

Rustdag in Lummel. Uitslapen en laat ontbijten. Er is een rommelmarkt in
Langenboom. Daar gaan wij heen. Kijken, kijken en een beetje kopen,
een tas voor Ramona en Frank koopt een stropdas.

Na de lunch even een dutje doen. Daarna een rondje lopen en een
terrasje nemen. Frieda wilde snel een camera gaan halen en struikelt.
Ach, ach, voet dik en ze kan niet meer lopen.

Ze gaat ons verlaten, jammer.

Wilma heeft een heerlijke kwarktaart gemaakt. We zitten voor de tv om
te kijken naar de finale van de Nederlandse vrouwen tegen Amerika.
Helaas, ze verliezen de WK.

Vandaag wegens drukte, verliezen, verlaten, eten wij friet met een
frikandel.

Op de rommelmarkt




Ramona




Maandag 8 juli

Heel vroeg komt Jack om
mee te helpen. Na het
ontbijt boodschappen
doen. Er staat weer een
uitstapje op het
programma. Allen willen
mee naar de Zoo in
Overloon. Jack rijdt het
busje, Wilma kan eens
rustig om zich heen kijken.

Rob is zeer enthousiast over al de dieren en zou ze wel willen aaien. Zijn
favoriete dier is de leeuw. Ramona vindt de cheeta mooi. En zo lopen wij
het hele park door. De dieren vallen in de smaak.

Doodmoe komen we terug in de boerderij. Wilma heeft al de
voorbereidingen voor het eten gemaakt. Aardappelpuree, gehaktballen,
bloemkool, peultjes met wortelen. Als toetje koffie/thee met kwarktaart.

De Zoo Iin
Overloon






Dinsdag 9 juli

De ochtendzon is er weer en Rob is weer als eerste in de huiskamer.
Eerst een sigaretje buiten roken en een kopje koffie erbij.

Later komen de anderen een voor een naar de eetkamer. Ontbijten in
een langzaam tempo. Boterhammen smeren voor onderweg.

Vandaag rijdt Jack ons naar ’'s Hertogenbosch. Het busje kan op de
Parade staan, dat is handig voor allen. Niet te veel lopen en midden in
de stad. De prachtige St. Jan, daar gaan we heen. Kaarsje aansteken bij
Maria.

Dan gaan we op een terras zitten in de zon. Toon en Rob gaan
sigaretten kopen. Will gaat kaarten kopen. Ramona koopt een mooie
broek en blouse. Allen tevreden.

Maar.......... Wat moet je doen in Den Bosch................. juist Bossche
Bollen eten. Op de Parade een terras. Lekker, lekker.

Wat eten we vandaag, tomaten- of kippensoep en kersenpannenkoek.
Een ijsje na.

NisEPEPE. . -




De Bossche Bol




Woensdag 10 juli

Heel rustig ieder op eigen tempo, komt gewassen en geschoren aan de
ontbijttafel zitten. De plannen voor deze dag. Eerst boodschappen doen.

Mathieu gaat nu het busje besturen. Kevelaer is het doel. We lopen naar
het plein, kaarsje aansteken. De kerk bekijken. Daarna terras voor een
drankje. En weer terug naar Langenboom.

Wilma zet weer een maaltijd op tafel, bami en nasi met satésaus, salade.
IJs voor de liefhebbers.













Donderdag 11 juli

Het einde van de vakantie komt nu wel heel dichtbij. We zijn begonnen
met ons eerste uitstapje naar de Maas, met de boot. Nu gaan we weer
naar de Maas in Grave, om een terras te zoeken. Favoriet bij allen.

De laatste avond naar Zeeland om daar pannenkoeken te eten. Wat is
dat lekker. Met een zeer volle maag en een voldaan gevoel terug naar
Langenboom.




Pannenkoeken in Zeeland




Vrijdag 12 juli

Dag van vertrek. Toon wordt opgehaald. In Veenendaal gaan Frank, Rob
en Rob uit de bus verder naar huis. Wil en Ramona worden in Arnhem
opgehaald.

Het was een fijne week. Rustig op het Brabantse Land. Veel uitstapjes
gemaakt. Met heel goed weer.

In Brabant zeggen ze dan: Houdoe wanne.

Met hartelijke groeten van,

Wilma, Frieda, Jack, Mathieu en Jannie



